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De kat de bel aanbinden

De familie muis die woonde 
jaren rustig en tevree, 
totdat Kater Felix kwam; 
die eet per dag een muis of twee.

‘Help! Zo blijft er niemand over,’  
zegt Ma met gebroken stem. 
‘Laten we gaan emigreren, 
voor mijn part naar Zottegem.’

‘Hoho!’ roept haar dochter Molly.  
‘Mama, doe toch niet zo gek. 
Waarom hangen wij geen bel  
als een alarm om Felix nek.’

‘Goed idee! Wat superslim!’ 
roept heel het muizenvolk in koor, 
‘want bij ’t horen van die bel,  
gaan wij er als een speer vandoor.’

‘Denk toch na,’ zegt Jamie Muis.  
‘Wie moet dat klusje dan wel doen?’ 
Iedereen schreeuwt door elkaar: 
‘Ik niet!’ ‘O, nee!’ ‘Voor geen miljoen!’

Nee, geen muisje durft het aan, 
al was het best wel goed bedacht. 
Ondertussen gaat de kater 
dag en nacht op muizenjacht.

Fragment uit het boek

Als de kat van 
huis is …
Katten, muizen en honden in 
spreekwoorden en gezegdes
Tekst Maria van Donkelaar, Martine van Rooijen 
Illustraties Ingrid en Dieter Schubert

Als kater Felix een avondje gaat stappen, dansen de muizen rock-’n-roll op tafel. Als de baas met 
teckel Bella thuiskomt, is het hommeles: kater Felix en Bella leven voortaan als kat en hond. En de 
muizen willen kater Felix de bel aanbinden. Maar wie gaat dat gevaarlijke karwei eigenlijk doen? 
Zo beleven kater Felix, teckel Bella en de familie Muis, die in één huis wonen, tal van avonturen. 
En elk avontuur is een spreekwoord of gezegde.
 
In Als de kat van huis is… worden op een speelse, humoristische wijze spreekwoorden en 
gezegdes aangeboden. Want die zijn belangrijk in ons taalgebruik. Je drukt iets in het kort uit en 
iedereen begrijpt je. En kinderen vinden het leuk: het doet een beroep op hun creativiteit. Bezig zijn 
met spreekwoorden en gezegdes betekent spelen met taal. De zeventien spreekwoorden en 
gezegdes in de vorm van avonturen zijn op rijm gezet door Zilveren Griffel-winnaar Maria van 
Donkelaar en Martine van Rooijen. Daarnaast geven de auteurs een duidelijke uitleg van 
de spreekwoorden en gezegdes en laten ze zien hoe kinderen ze in hun dagelijkse 
leven kunnen gebruiken. Zo is het ook voor leerkrachten een waardevol boek.

Als de kat van huis is … is rijk geïllustreerd door de veelgeprezen Ingrid en 
Dieter Schubert, die al vele male bewezen hebben meesters te zijn in het 
verbeelden van dieren. Hun prentenboek Monkie werd bekroond met de 
Gouden Penseel en voor Konijnentango ontvingen zij in 2018 de Zilveren 
Penseel!
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Smaken 
verschillen
Tekst Micaela Chirif, Ignacio Medina 
Illustraties Andrea Antinori
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White White Ravens Ravens nominatie  
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De smaak van iets zoets is als een knuffel, als zachtjes schommelen in een hangmat. Iets bitters 
voelt alsof er een tand uit je mond is gevallen en je toch met je tong aan het wondje blijft voelen. 

Alles heeft een smaak. Zoet, zout, zuur of bitter en in Japan kennen ze ook nog ‘umami’. Hartig, 
maar ook bitter en zuur. Zelfs je eigen lichaam heeft een smaak. Lik maar eens aan je arm als je 
hard gerend hebt. Je proeft het zout van je zweet.  

Proeven doe je met je tong. Duizenden smaakpapillen zitten erop. Als je voor de spiegel gaat 
staan en je tong uitsteekt, dan zie je ze. Proeven doe je met je neus. Echt waar. Neem maar 
eens een stukje chocola, eerst gewoon en daarna terwijl je je neus dichtknijpt. Proef je het 
verschil? Proeven doe je ook met je ogen. Als je een appel ziet, verwacht je ook dat hij naar 
appel smaakt. Niet naar worst of soep.

Eet je iets scherps en pittigs? Iets hards, of zachts, of kleverigs, 
zoals kauwgom. Is je eten warm of koud? Welke kleur heeft het? 
En eet je alleen of met je vrienden? Alles heeft invloed op hoe 
jouw eten smaakt. En hoe zit het eigenlijk bij dieren? Proeven die 
hetzelfde als wij? 

Smaken verschillen is een bijzonder boek dat kinderen op een toegankelijke 

manier bewust maakt van iets wat ze de hele dag door doen: proeven.  

De vrolijke, kleurrijke illustraties benadrukken het speelse karakter van 

dit informatieve boek. 

NON-FICTIE 6+



Er was eens  
een boek
Een sprookje voor iedereen
Tekst Naoki Matayoshi 
Illustraties Shinsuke Yoshitake
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Dat deze Japanse bestseller (meer dan 300.000 verkocht) 
is geschreven in twee verschillende stijlen – de ene nacht vertelt 
de ene man, de andere nacht de andere – maakt het boek extra 

aantrekkelijk. In die twee stijlen klinken de stemmen van de coauteurs 
door. Dat zijn: komiek en schrijver Naoki Matayoshi, die onder meer 

Spark (2015) schreef waarvoor hij de Akutagawa Prijs kreeg en 
dat bewerkt werd tot een Netflix-serie, en Shinsuke Yoshitake, 

een van Japans meest geliefde auteurs van prentenboeken.

Een oude, blinde koning die veel van boeken houdt, maar ze niet meer kan lezen. 
Twee mannen die een jaar lang de wereld rondreizen om verhalen over boeken te 
verzamelen en die vervolgens aan de koning vertellen. Dertien nachten lang. 
Het resultaat: een eigenzinnige ode aan het boek. 

In het begin zijn de verhalen kort en absurd. Over een boek dat boekenleggers opeet, 
of een boek dat zo snel gaat dat niemand het kan lezen. Maar gaandeweg worden de 
verhalen serieuzer, en wordt de magie van het boek ontrafeld. Dan gaat het over een 
dagboek dat kinderen, die allebei met een geheim 
rondlopen, samen schrijven, of een fotoalbum dat 
een stervende vader achterlaat voor zijn 
dochter. De in sobere stijl geschreven 
verhalen ontroeren en stemmen tot 
nadenken. Wat betekenen 
boeken voor ons?



Ik, Octopus
De mensenwereld door de ogen 
van een wijze inktvis
Tekst en illustraties Magdalena Rutová
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‘Weet je hoeveel boeken mensen al over ons 

octopussen hebben geschreven? 1.276.389. 

Eén miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend 

driehonderdnegenentachtig!

En weet je hoeveel boeken octopussen in de 

tussentijd over mensen hebben geschreven? 

Eén. Eén boek! En dat boek heb je nu in handen.’

‘Zoals je kunt zien, ben ik een octopus. Je hebt het niet voor het kiezen. De een wordt geboren als een krab, 
de ander als een mens, een derde misschien als plankton en ik kwam ter wereld als een octopus.’

Zo begint het verhaal van een octopus. Een bijzondere octopus. Een intelligente en filosofische. Die zich 
verbaast over alles wat de zee van de mensen krijgt. Plastic flessen, tandenborstels,  kantoorstoelen. 
Van de spullen bouwt ze een huis, de boeken en tijdschriften leest ze. En ze raakt zo nieuwgierig naar de 
schenkers van deze halfkapotte cadeautjes dat ze besluit naar de 
mensenwereld af te reizen. 

Met een humoristische blik observeert ze de 
mensen.  Ze ontdekt dat het bijzondere 
wezens zijn. Eigenaardig dat wel. Dat ze tot 
veel goeds in staat zijn, maar ook tot het 
verzie ken van hun eigen wereld. Toch 
raakt ze gehecht aan hen. Aan de mensen 
die ze ontmoet: de rapper, de directeur van 
de dieren tuin en zelfs aan de bankovervaller. 
En aan haar huisgenoten, met door mensen 
weggegooide troep bouwt ze een flat waar 
iedereen welkom is. Ze besluit te blijven en haar 
wetenschappelijke beschouwing over de mens 
te voltooien.  

White White Ravens Ravens nominatie  
nominatie  20232023



Het maakt kinderen 
bewust dat als 
je tuiniert met 

permacultuur je zo 
samenwerkt met 

de natuur. 
Wendyblogt.nl

De illustraties zijn kleurrijk en een genot 

voor het (niet tranende) oog. Zo nu en 

dan zit er een leuk woordgrapje in wat 

het geheel nog leuker maakt.

Langlevelezen.nl

…is ze weer! @volanoemi met haar hilarische regenworm. Die de naam eer aan doet en filosofeert over het 
nut van janken.

Pjotr van Lenteren

Het is leuk om de herkenbare worm weer terug te zien. Ditmaal in een verhaal waarbij 
hij van het begin tot het einde huilt. Dat is niet alleen verdrietig, maar het heeft ook 

vele functies. In het verhaal komen verschillende dieren voor die aan het huilen zijn en 
laten zien wat het voordeel ervan is. Het verhaal laat je zo mooi zien dat het helemaal 

niet zo erg is om te huilen als je verdrietig bent. Wendyblogt

Maan en aarde hebben bonje is een mooi prentenboek over ons zonnestelsel 

waar je ook nog wat van leert. De grappige illustraties in typische Noemi 

Vola-stijl zijn getekend tegen een donkere achtergrond. […] De rondreis door 

de ruimte gaat langs verschillende planeten waarbij in korte bewoordingen 

intrigerende feiten over de planeten worden verteld.  

Ineke van Nispen, Libris Kinderboekeninspiratie

Door te kijken en te zoeken 

en te tellen leren kinderen 

op een leuke wijze namen uit 

de natuur. Absoluut een leuk 

kijkboek, zoekboek, telboek 

en vertelboek.

Bazarow.com

Ik ga voor groen is 
de ideale gids voor 

iedereen die zijn 
groene vingers wil 

ontwikkelen.
Bouw & Wonen

 

Dit boek biedt een 

eenvoudige en 

deskundige uitleg 

over de principes van 

permacultuur.

Biojournaal.nl

Vola associeert er even zot als zalig op los in dit vrolijk  stemmende boek dat leest als een graphic novel. Bas Maliepaard in Trouw

Een boek zoals je het nog niet eerder zag 
met een verrassend onderwerp, veel grappige tekeningen en een tikje filosofisch. De centrale vraag in het boek is hoe je als 

worm verder moet met het leven als je doormidden gekliefd wordt. Een opvallend 
dik boek vol met heerlijke illustraties.
Susan Venings, lid van de Griffeljury 

2022-2024

... is voor mij met gemak een  

de beste en leukste boeken van het jaar.

Edward van de Vendel, auteur en vertaler   

kinder- en jeugdboeken

Na het lezen van dit boek 

weet je alles van deze 

langnekken. Kinderen gaan 

absoluut dingen leren van 

dit boek die ze nog niet 

wisten. hebban.nl

Dit is een ontzettend 
grappig, leuk en leerzaam 

boek over giraffen. Een 
aanrader voor iedereen die 

meer over giraffen willen 
weten. @leesknokploeg

Een informatief prentenboek vol rijke taal en 

het draagt bij aan het uitbreiden van kennis 

over de giraf. De tekeningen zijn grappig en 

illustratief.  De vormgeving is prachtig gedaan. 

Het boek is lang waardoor je meteen denkt… dit 

moet wel over de giraf gaan! Een zeer geslaagd 

informatief prentenboek voor jonge en oudere 

kinderen! kinderboekenjuf.nl

Het wordt vast  
supervet! is een ode 

aan alles wat het 
betekent om kind te zijn 
én een aanmoediging 

om het kind in jou 
vast te houden. Het 

is daarom een boek 
voor kinderen én 

volwassenen met  
vele toepassingen.
books & macchiatos

De cover van het boek ziet er al aantrekkelijk 

uit, in combinatie met de prikkelende titel is dit 

een boek wat je wil lezen. Het boek begint dan 

ook meteen met allemaal ideeën die kinderen 

hebben voor als ze groot zijn. De meest leuke 

opmerkingen komen hier voorbij en geven 

alle ruimte om het met kinderen te bespreken 

en hun ideeën daarover te horen. 

Wendyblogt.nl

Naast onwijs mooi, is dit prentenboek ook ontzettend leuk! Je leert tijdens het lezen 

over allerlei vogelsoorten en wat ze eten, de grote platen zijn zoekplaatjes en er 

wordt steeds van alles geteld. Een prentenboek, kijkboek, zoekboek en telboek 

ineen.   Heel erg leuk gedaan! biepmiepje.nl

‘Peggy Nille heeft een prachtig prentenboek gemaakt. Het valt direct op door de veelheid van kleuren en de indrukwekkende illustraties waarop van alles te ontdekken is. En ontdekken zul je: niet alleen zijn het prenten om naar te kijken, de lezers krijgen ook zoekopdrachten mee.’ Langlevelezen.nl

Soms heb je zo’n boek 

waarvan je de illustraties 

het liefst als schilderijtjes 

aan de muur wilt hangen… 

Vogeleiland is zo’n boek.

kinderboekenjournaal.nl
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